
Jrg.25-nr 14 

Zondag 14 december 2025 – 10.00 uur 
liturgische kleur is paars 

3e zondag van Advent 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 

voorganger  Frits Renes 
lector   Nienke Broekroelofs 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Anne-Marie van de Weg 
diaken   Maartje van der Weide 
koster  Anne Idzinga 
beamer  Nellie Vermij 
 
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Stichting Omzo Vluchtelingenwerk 
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de kerk 
 
☺ Nevendienst Marianne Heeling 
☺ Crèche  Marian Wibbens 
☺ Tienerdienst André Boesberg 

 

Bij de dienst 
In deze dienst komen de lezingen uit Jesaja en uit Mattheüs.  
De eerste tekst biedt vooral hoopvolle beelden en beloften voor de toekomst.  
In de tweede lezing zien we een enigszins sombere Johannes de Doper in de 
gevangenis zijn twijfels uiten. De Messias die hij zo overtuigd aankondigde in zijn 
predikingen geeft hem nu te denken. 
Is deze man wel de beloofde? Is dit wel de redder op wie hij en de mensen in Israël 
Wachten?  
Twijfel komen we tegen, maar we zullen zien dat er toch licht schijnt, dat 
ons uit het duister haalt. Een hoopgevende boodschap mag ons op de weg naar 
Kerstmis bemoedigen. 
Ds. Frits Renes 
 
Collectedoel diaconie: Stichting Omzo 
Vluchtelingenwerk 
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw 
bijdrage over via de Wilhelminakerk-app of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk 14 december 2025. 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  

Inleidende orgelspel ‘Wie soll ich dich empfangen’ 
   Christian Heinrich Rinck (1770-1846) 
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

  De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied   Psalm 146: 1, 2 en 3 
 

Bemoediging en groet  
 

  - De gemeente gaat zitten – 
 

Adventskaars wordt aangestoken  

De liturgische schikking wordt toegelicht 
Zingen:   Lied 458 (meerstemmig- 3x) 
Kyriegebed     
 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 

DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 
1e Lezing:   Jesaja 35: 1-10 
Lied hierbij:  Lied 1000: 1, 2 en 4 
2e Lezing:    Mattheüs 11: 2-11  
Lied hierbij:   Lied 446: 1, 3 en 5 
 

Uitleg en verkondiging  

Kort orgelspel 

Lied in antwoord:  Lied 447: 1, 2 en 3 
 

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Toelichting op de gaven 
Inzameling  
Berichten vanuit de gemeente  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 442: 1 en 2 
 

Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord:  Amen, Amen, Amen. 
    



Symbolische schikking  
In de adventstijd sluiten we aan bij het jaarthema ‘Kijk! Laat je verrassen door het 
werk van Gods Geest.’  Dit thema nodigt ons uit om bewust stil te staan bij de 
onverwachte manieren waarop de Geest werkt; binnen de kerk en daarbuiten. Het 
helpt ons om met open ogen en een ontvankelijk hart Gods aanwezigheid te 
herkennen in het alledaagse. 
Het uitgangspunt is: het licht verwachten. We beginnen in het donker, maar het licht 
is er al, soms nog in de verte. 

Derde Advent 
Boodschappers van de Geest. 
Een engel zweeft, brengt beweging, 
brengt vreugde. 
’Zie, ik verkondig u.’ 
Johannes spreekt, het licht breekt door, 
een glimp van wat komt. 

In de schikking staan vier kandelaars met kaarsen opgesteld. Tussen de eerste en 
tweede kandelaar zweven twee duiven en tussen de derde en vierde kandelaar 
verschijnt een engel. Op de boomstammetjes en in de flesjes staan nu roze 
materialen: roze heide,  cyclamen en bessen. Het donker is doorbroken, het paars 
verzacht, een feestelijke kleur gloeit op. Drie kaarsen branden. De duiven en de 
engel zijn boodschappers van de Geest. Zij kondigen aan wat komt.  De engel 
brengt vreugde Johannes getuigt, geïnspireerd door de Geest spreekt hij van nieuw 
begin. 
Groep Symbolisch Schikken 
 

Kerkbezoek 
Na ons bezoek aan de Groote Kerk in Maassluis, gaan we nu naar het meest 
oostelijke deel van de provincie Zuid-Holland: Schoonhoven. Bekend als de 
zilverstad, gelegen aan de Lek, met deels intacte vestingswerken. 
De kerk die we gaan bezoeken is de Grote of Bartholomeüskerk, niet te verwarren 
met de St. Bartholomeüskerk die ook in Schoonhoven staat. 
De kerk werd vermoedelijk in de 13e of 14e eeuw gebouwd aan de haven.. Na de 
Reformatie in de 16e eeuw werd het een protestantse kerk. 
We vertrekken op 13 december zoals altijd vanaf de parkeerplaats aan de 
Weeskinderendijk. We worden om 11.00 uur in de kerk verwacht, dus we vertrekken 
om 10.00 uur vanaf de Weeskinderendijk. 
Bram Naaktgeboren 
 
Koffie Kan   donderdag 18 december  
Iedere 3e donderdag van de maand is er voor iedereen een 
ontmoetingsmiddag in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom 
op donderdag 18 december  tussen 14.00 en 16.00 uur voor een 
praatje, een kopje koffie of thee. 
De kerk is open. Loop eens binnen.  
Anne I., Anneke G. en Marrie K. 
 
Kerststal 2025 
De afgelopen week zijn een flink aantal mensen hard aan het werk geweest. Dank 
daarvoor! Het resultaat is vandaag te zien: een mooi versierde kerkzaal en de 
beelden rond de kerststal staan weer in de schijnwerpers! Deze mooie verbeelding 



van het kerstverhaal zal tot en met Drie Koningen te zien zijn tijdens de diensten van 
Advent en Kerst. Maar ook als er schoolklassen langskomen om naar het 
kerstverhaal te luisteren en bij alle activiteiten in ons kerkgebouw. En natuurlijk 
tijdens de open dag op 20 december van 14.00 tot 16.00 uur. Dan nodigen we u van 
harte uit voor een gezellige middag met live muziek, lekkernijen en het meezingen 
van kerstliederen vanaf 15.30 uur. 
Welkom! 
Christa, Marijke, Rineke, Willemien 
 
Voedselbank  
In de maand december is het inzamelen van:  
Houdbaar broodbeleg in doos of pak (denk aan kokosbrood, 
(appel)stroop, broodstrooisels). 
 
Kerkelijke agenda (zie bericht) 
do 18 december    14.00 uur Wilhelminakerk – Koffie-Kan (zie bericht) 
za 20 december     14-16 uur Wilhelminakerk – Bij de kerststal (zie bericht) 
zo 21 december     10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Jos Aarnoudse      4e Advent 
                               10.30 uur De Merwelanden – ds. Hans van der Sterre         
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier,  
kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com       (vóór donderdag 19.00 uur) 

 
Voorheen de Petruskapel  - toekomst op de Staart 
DORDRECHT -  De wijkgemeente - voorheen de Petruskapel - kan blijven kerken op 
de Staart, in elk geval heel 2026 en mogelijk nog een aantal jaren. Deze mededeling 
deed ouderling Joke van den Bandt zondagmorgen 7 december aan het begin van 
de kerkdienst in Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden op de Staart.  Ze vindt die 
beslissing van de wijkkerkenraad Wilhelminakerk goed nieuws.  
Na de laatste dienst in de oorspronkelijke Petruskapel aan Plein 1940-1945 - de 
laatste zondag van 2024 - was er in eerste instantie ruimte om minstens een jaar 
door te gaan in de kapel van de Merwelanden, om de 14 dagen.  ,,Het gaat er wel 
om, dat voorheen de Petruskapel voldoende levensvatbaar blijft", aldus Joke van 
den Bandt.  
Het bewijs werd in elk geval zondag 7 december geleverd. Ruim dertig kerkgangers 
waren om half elf samen gekomen in de RK-kapel op de eerste verdieping. Ds. Hans 
van der Sterre was de voorganger.  Hij gaf in de kerkdienst aan op zondag 21 
december verder te gaan met zijn  preek over het Bijbelboek Jesaja.  
Van der Sterre zegt graag naar de protestantse samenkomsten in centrum de 
Merwelanden te komen op de Staart. Het vindt dat ook van belang gezien de 
volgens vele mensen geïsoleerde ligging. De Staart is de enige stadswijk op het 
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eiland van Dordrecht aan de oostkant van het riviertje het Wantij. In 1910 werd de 
Staart bereikbaar met de Prins Hendrikbrug over het Wantij en veel later in 1967 
kwam er ook een tweede weg bij met de Rondweg. Soms voelen bewoners zich ook 
wel vergeten.  Daarom is Van der Sterre ook blij met de inzet van de huidige 
gebruiker van de Petruskapel aan Plein 1940-1945. De liberale Alevitische culturele 
vereniging is vanaf 1 januari 2025 de nieuwe eigenaar. Voor christelijke activiteiten 
aan het Plein 1940-1945 is er ook ruimte.  Dominee Van der Sterre en Joke van den 
Bandt waren bij de officiële  ingebruikneming van de Petruskapel door de Alevitische 
culturele vereniging.  ,,Het deed mij goed te zien dat de kapel haar religieus-culturele 
functie heeft kunnen behouden", aldus Van der Sterre. Hij vindt dat elke wijk van de 
stad, ook om bij te dragen aan samenlevingsopbouw, een kerkelijke activiteit of een 
kerk zou moeten hebben.  
De Staart heeft als wijk een bijzondere geschiedenis want in oktober 1979 werd het 
bekend als gifwijk in Nederland. Veel voorzieningen vielen daarna weg, een aantal 
bewoners moest vertrekken toen hun huizen werden gesloopt. Later gingen ook 
mensen juist wonen op de Staart, die het nabij het Wantij juist prettig wonen 
vinden.  De predikant ging in zijn overdenking uit van de Hoop met de zin uit 
Jesaja:  ,,Over het rijsje uit de oude stronk waaruit een scheut opschiet en tot bloei 
komt. "  
Hans Berrevoets [uit artikel in komende Kerk op Dordt] 


