
Jrg.22-nr.35 

Zondag 21 mei 2023 – 10.00 uur 
7e zondag van Pasen, Wezenzondag/Exaudi  

liturgische kleur is wit 
 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 

voorganger  ds. Petra de Nooy 
lector   Nienke Broekroelofs 
organist  Hans van de Weg   
ouderling  Jeanette Klop 
diaken   Willemien de Mol 
koster  Kees Ippel  
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Vluchtelingenwerk – project in Guatemala 
2. Wijkkerk  
3. Toekomst van de kerk 
   

 Nevendienst Annemiek Jongkind 
 Tienerdienst Ronald van der Schelde 
 Crèche  Floor Jongkind 

 

Bij de dienst 
Deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren heet ook wel Wezenzondag.  
Jezus zei namelijk tegen zijn vrienden, toen hij vertelde over zijn vertrek "ik laat jullie 
niet als wezen achter". Misschien hebben ze later nog aan die uitspraak 
teruggedacht, op zoek naar de betekenis. Wat betekent dat koninkrijk waarvan 
Jezus vertelde en de belofte om hen (en ons) niet alleen te laten, als er zoveel 
andere koninkrijken sterker lijken te zijn? Over die vraag schrijft Paulus in 
Kolossenzen, hij stelt: wij zijn ín Christus.        ds. Petra de Nooy 
 
Toelichting collecte diaconie:      Nog een paar maanden sparen we voor het 
project in Guatemala. Jongeren krijgen een vakopleiding en steun bij het opzetten 
van een bedrijfje. De bevolking van Guatemala kampt nog steeds met de gevolgen 
van de burgeroorlog.Soms lijkt het of de enige oplossing vluchten naar Mexico of de 
Verenigde Staten is. Dat brengt deze mensen vaak in nog grotere problemen. Lucia 
één van de inheemse jongeren zegt: “Deze kans heeft me weerhouden om te 
emigreren” Nu kan zij in haar eigen land een bestaan opbouwen. Ook is het voor 
inheemse jongeren belangrijk zichtbaar te worden in de samenleving en hun rechten 
te kennen. Zo kunnen ze van betekenis worden voor de opbouw van hun land. 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 
t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 21 mei 2023 
Guatemala.    De diakenen 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 
ORDE VAN DIENST 

Woord van welkom  

Inleidend orgelspel Benediction, Jos Schluty     
  

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied  Psalm 27: 1 en 2   
 

Bemoediging en groet 
 

 - De gemeente gaat zitten – 
 

Kyriegebed  
Glorialied  Lied 103c: 1, 2 en 3  
  

Moment met de kinderen 
Kinderlied   “Wij gaan voor even uit elkaar” 

 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst – 
 
DE SCHRIFT 
Gebed bij opening van de Schrift   
Lezen    Kolossenzen 2: 6-19 
Lied hierbij:  Lied 837 
 
Lezen    Johannes 14: 15-19 
Lied hierbij:  Lied 840: 1 en 2 
 
Uitleg en verkondiging    
Kort orgelspel  
Lied in antwoord:  Lied uit de gemeenschap van Taizé  
 
  Jezus U bent, het licht in ons leven; 
  Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
  Jezus U bent, het licht in ons leven; 

open mij voor Uw liefde, o Heer 
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 
GEBEDEN EN GAVEN 

Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
 

Gedachtenis 
Zingen   Lied 23b: 1 en 3 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 
 



-VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied:    Lied 939  
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 
Orgelspel 
 

 

Van de kerkelijk (pastoraal) werker 
In de Wilhelminakerk/Petruskapel word ik altijd weer getroffen door de verhalen van 
de ouderen. Wat voorop staat is dat de meesten van hen altijd veel gedaan hebben 
voor de kerk. Velen van hen kunnen (tijdelijk) door fysieke omstandigheden niet 
meer naar de dienst komen. Een aantal kijkt wel mee dankzij internet. Laten we hen 
daarom niet vergeten, ook zij behoren nog steeds tot onze gemeente. Laten we blij 
geven dat zij erbij blijven horen door voor hen te bidden en eens een kaart te sturen.  
 
 
 
 
 
 
 
Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie. 
 
I.v.m. de privacy worden hun namen niet in deze editie op de website vermeld. 
 
Ook de berichten uit het ouderenpastoraat en een ‘in memoriam’ worden i.v.m. 
privacy op de website niet vermeld. 
 
Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan 
kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
 
 
 
Een heerlijk kampeerweekend  
Tijdens de voorlaatste ijstijd 
ontstond een heuvelrug in de 
buurt van Nijmegen. Op deze 
heuvelrug ligt camping de Grote 
Flierenberg, in Berg en Dal. Als je 
door berg en dal naar de camping 
rijdt, dan waan je jezelf in het 
buitenland. En nauwelijks 
daarvan bekomen, rijd je over 
een schitterende oprijlaan de 
camping op. Op het eerste veld 
aan de linkerkant, stonden wij dit 
jaar met de Wilhelminakerk.  

http://www.dewilhelminakerk.nl/


Tenten en caravans op het veld, tafels en stoeltjes voor de tent en zo’n veertig 
mensen uit onze gemeente. Met deze groep mensen hebben we een heerlijk 
weekend gehad.  
Schitterend weer, de mooie omgeving waarin veel te zien is, waar je mooi kunt 
wandelen en fietsen. Op de camping zelf tijd om bij te praten; ruimte voor de 
kinderen om te spelen.  

Zaterdag kwamen Evelien, Tobias en Abel nog op visite. Er gingen groepjes 
wandelen, mountain biken, naar een museum. Op zaterdagavond zaten we met z’n 
allen aan een lange rij tafels voor de barbecue, inmiddels een traditie in het 
kampeerweekend. En op zondagochtend hadden we een gesprek tussen de 
generaties, terwijl de kleinsten op de camping op zoek gingen naar de dieren uit de 
ark van Noach. 
Op zondagmiddag werd de ene na de andere tent opgeruimd en aan het eind van de 
middag reden de laatsten weg, terug naar Dordrecht. Met een heerlijk 
kampeerweekend achter de rug.          Bram Naaktgeboren 

 
 

 
Eetgroep Alleengaanden 55+ 
Aanstaande vrijdag 26 mei er de 153e gezamenlijke maaltijd van de eetgroep. 
Aanvang om 17.30 uur in de Wilhelminakerk. In verband met de voorbereidingen 

graag uw komst doorgeven. Uiterlijk maandag 22 mei vóór 12.00 uur aan 

Dicky Peters-de Bruyn  
 

Voedselbank 
In de maand mei is het inzamelen van koffie, thee en suiker. 
Let u op de houdbaarheidsdatum?  



Kerkelijke agenda 
Do 25 mei 11 uur De Merwelanden – kapel 1e etage - Ds. Simon Bronkhorst 
Vr 26 mei 17.30 uur  Eetgroep 55+ alleengaanden, Wilhelminakerk 
Zo 28 mei Pinksteren 10 uur Wilhelminakerk – Ester van Dijk 
                                              Petruskapel – ds. Evelien Plaisier 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
past. werker: mw. Ester van Dijk 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com   
wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk 
wijkkas PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas PWG Petruskapel 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 

 
 

Zomercursus 2023 
 
 
Het eigene van het evangelie naar Matteüs 
 
Aanwijsbaar vanaf de tweede eeuw heeft de christelijke kerk vier evangeliën in het 
Nieuwe Testament: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Meermalen is getracht daar 
één geheel van te maken in een zogenaamde evangeliënharmonie (onder meer door 
Tatianus in de tweede helft van de tweede eeuw). Dominant is echter vastgehouden 
aan het viertal.  
Dit jaar staat het evangelie van Matteüs in de liturgie (A-jaar) centraal. In de 
zomercursus wordt aandacht besteed aan dit evangelie dat als eerste in het Nieuwe 
Testament staat. De centrale vraag is: waarin onderscheidt dit evangelie zich van de 
andere? We ontdekken een aantal eigenheden van het Matteüs-evangelie.  
 
Naast twee studieochtenden bestaat de zomercursus uit een dagwandeling in de stad 
Leiden op zaterdag 8 juli 2023. 
 
Plaats: Rotterdam, Alexanderkerk, Springerstraat 340. 
Data: dinsdag 27 juni en dinsdag 4 juli 2023 
Tijd: 10.00 – 12.30 uur 
Docent: drs. Adri van der Wal 

 
Verdere informatie op de website: www.tvgrotterdam.nl 
 
Aanmelden bij de heer A. Offereins, e-mail: a.offereins@hccnet.nl 
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