
Jrg.22-nr.40 

Zondag 4 juni 2023 – 10.00 uur 
Zondag Trinitatis/Drieëenheid  

liturgische kleur is groen 

 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 

voorganger  ds. Marjo den Bakker 
lector   Ida van der Linden 
organist  Hans Okkerse   
ouderling  Stephan Blazis 
diaken   Ron Ouwerkerk 
koster  Peter de Jong 
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Stichting Open Doors  
2. Wijkkas  
3. Toekomst van de kerk 
   

 Nevendienst Annemarie van de Weg 
 Crèche  Willeke Blazis 
 Tienerdienst André Boesberg 

 

Bij de dienst 
Vandaag is het zondag Drie-Eenheid, zondag Trinitatis.  
We zouden ons kunnen vast bijten in de betekenis van deze naam. En hoe het zit 
met Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan zijn we wel even bezig.  
Vanmorgen kijken we vooral naar het appèl dat van de beide lezingen uitgaat: welke 
verhalen zijn belangrijk om door te vertellen. En die lastige: hoe lang werkt ons 
handelen door. Echt tot in het 3e en 4e geslacht…..? ds. Marjo den Bakker 
 
Collectedoel diaconie:   Stichting Open Doors 
De stichting steunt vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd ongeacht hun 
kerkelijke gezindte. Dit doen zij door gebed, verspreiding van bijbels, 
Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in 
kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp. 
Daarnaast bereiden zij in bedreigde en onstabiele gebieden christenen voor op 
mogelijke vervolging en lijden. In de vrije wereld lichten zij christen voor over 
christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen, hen actief helpen 
en voor hen bidden. 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL28RABO0134939840 
tnv PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 4 juni 2023 
Willemien de Mol, diaken 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
Woord van welkom  

Inleidend orgelspel Koraalvoorspel 'Lobe den Herren, den mächtigen König'  
J.S. Bach BWV 650    

 
 -VAN BUITEN NAAR BINNEN- 

 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied  Lied 8a: 1, 2, 3 en 4   
 

Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
Zingen   Lied 8a: 5 en 6 
 

 - De gemeente gaat zitten – 

 
Kyriegebed  
Glorialied  Lied 304 
   
Moment met de kinderen 
Kinderlied   “Wij gaan voor even uit elkaar” 

 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst – 
 
DE SCHRIFT 
Gebed bij opening van de Schrift   
 
Lezen    Exodus 34: 4 t/m 9 
Lied hierbij:  Lied 103e (tekst wordt gelezen door voorganger) 
 
Zingen:  Bless the Lord my soul, and bless God’s holy name. 
  Bless the Lord my soul, who leads me into life. 
Lezen:   Hij vergeeft je alle schuld 
  Hij geneest al het leed dat je lijdt; 
  je leven koopt Hij vrij van het graf, 
  Hij omringt je met liefde en goedheid. 
Zingen:  Bless the Lord my soul…… 
Lezen:   De Heer is barmhartig en genadig, 
  geduldig is Hij en groot is zijn liefde. 
  Hij behandelt ons niet naar onze zonden, 
  Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
Zingen:  Bless the Lord my soul….. 
Lezen:   Zoals een vader van zijn kinderen houdt, 
  zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. 
Zingen:  Bless the Lord my soul….. 
Lezen:   De liefde van de Heer duurt eeuwig 
  voor wie Hem aanbidden. 
Zingen:  Bless the Lord my soul…. 
 
Lezen    Matteüs 28:16 t/m 20 



Kijken en luisteren naar: “Geest van hierboven”  
  Door Stef Bos en Jongerenkoor Samen op Weg 
 

Ik wil het water naar de zee zijn, de zoden aan de dijk 
Het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt. 

 

Ik wil de rots zijn in de branding, met de verbeelding aan de macht 
wil de stilte die vanzelf spreekt en het daglicht in de nacht. 

 

Ik wil een land zijn zonder grenzen, waar de ruimte nog bestaat 
wil traag zijn als de waarheid, die de leugen achterhaalt. 

 

Ik wil de moed zijn van de wanhoop, het stil staan van de tijd 
wil een sprong zijn in het duister en de laatste strohalm zijn. 

 

Ik wil de taal zijn van een dichter, die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde en de kus die ons verzoent’. 

 

Ik wil een land zijn zonder woorden, gedragen door de wind. 
wil de wereld weer leren zien, door de ogen van een kind. 

En met de schoonheid van de onmacht, lopen langs een eindeloze weg 
met open ogen dromen, weerloos en toch sterk. 

 
Uitleg en verkondiging    
Kort orgelspel  
Lied als antwoord:  Lied 362: 1 en 3  
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 
GEBEDEN EN GAVEN 

Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

 
-VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied:    Lied 1014  
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord: ‘Amen, amen, amen’. 
Orgelspel 

---------------------------------------------------------- 
Week 22       
(Noot van de redactie: Persoonsgerichte berichten uit het ouderenpastoraat en een 
‘in memoriam’ worden i.v.m. privacy op de website niet vermeld. Daarom is hier een 
alinea verwijderd.) 
.  
A.s. woensdag 7 juni komen we echt weer bij elkaar met de Bijbelkring. Excuses 
voor de vergissing van vorige week. Nogmaals, iedereen is welkom, ook zij die deze 
nog nooit hebben bijgewoond.  
Schroom nooit om te bellen of te mailen als u behoefte hebt aan een gesprek, voor 
uzelf of iemand anders. Momenteel vervang ik ook onze ds. Evelien Plaisier.  
Ester van Dijk, pastoraal werker 



Wilcome 20 mei 
Het was mooi weer en dat 
was reden genoeg om 
naar buiten te gaan en te 
gaan wandelen. We 
hebben door het centrum 
van Dordrecht gelopen 
van coördinaat naar 
coördinaat  om uiteindelijk 
uit te komen in de 
Kloostertuin. Daar was 
ergens een klein 
waterdicht potje verstopt 
met daarin een rolletje 

papier waar we onze naam op hebben geschreven. 
Als beloning hebben we nog een lekker ijsje bij La Venezia gehaald.  
De volgende keer is helaas de laatste keer dit seizoen. Het is op 17 juni overdag 
vanaf 15.00 uur en duurt tot een 
uurtje of 20.00. De mail met meer 
info wordt binnenkort verstuurd. 
Tot dan 
Groetjes, Hanneke en Boukje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag in de Petruskapel 
De naam van de zondag na Pinksteren luidt: Trinitatis. De drie-eenheid Gods wil 
uitnodigen tot lofzang, tot mystiek mijmeren: wanneer spreken niet genoeg is komt 
Hij, wanneer komen niet genoeg is bezielt Hij. De lofzang die in de Petruskapel klinkt 
in lezing en lied is Psalm 8.          ds Marius van der Sar 

 

Voedselbank 
In de maand juni wordt er ingezameld voor de Kledingbank: nieuw 
ondergoed en sokken/kousen.  
 

Kerkelijke agenda 
Woensdag 7 juni 14.00 uur Wilhelminakerk – bijbelkring (nu wel!) 
Zondag 11 juni 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Theo van Leeuwen 
                                         Petruskapel – ds. Jos Schellingerhout 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
past. werker: mw. Ester van Dijk 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com   
wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk 
wijkkas PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas PWG Petruskapel 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 

 

 
 

Dordtissimo organiseert weer een grootse scratch. 
Stichting Dordtissimo heeft weer een prachtig evenement op de kaart gezet. Op 
zaterdag 28 oktober zullen zangers uit het hele land samenkomen in Dordrecht om 
in één dag een compleet concert in te studeren. Hoofdonderdeel van het programma 
is deze keer het schitterende Requiem van Gabriel Fauré. Daarnaast worden enkele 
werken van Rutter en Duruflé ingestudeerd. Nieuw is deze keer dat het geheel, het 
koor plus het Dordts Kamerorkest onder leiding staat van dirigent Danny 
Nooteboom. 
Zangers gezocht! 
De inschrijving voor koorzangers is geopend. Meedoen betekent niet alleen een 
heerlijke dag vol meeslepend muzikaal plezier (met soms een klein snufje frustratie, 
maar dat hoort erbij) maar ook een hoop gezelligheid. Meer informatie is te vinden 
via de website www.dordtissimo.nl. 
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