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Jrg.22-nr.50
Zondag 13 augustus 2023 — 10.00 uur
8¢ zondag van de zomer
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/lUC_42ZhzZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger ds. Jan Schellingerhout

lector Peter de Jong
organist Hans van de Weg
ouderling Rinald van der Wal
diaken Fenneke van Hasselt
koster Gert van Bemmel

Uw gaven worden gevraagd voor

1. Zomerzendingscollecte Kerk in Actie - Ghana
2. Wijkkerk

3. Toekomst van de kerk

© Nevendienst Annemiek Jongkind
© Creche l.v.m. de zomervakantie is er geen creche

Bij de dienst

Op deze zondag lezen we Handelingen 13,1-12 over de 1 e zendingsreis van Paulus
en Barnabas, die hen naar Cyprus voert. We zien de werking van de Heilige Geest,
maar ook hoe geprobeerd wordt de verkondiging van het goede nieuws te
verhinderen. Dat gebeurt door iemand die Bar-Jezus heet, wat ‘zoon van Jezus’
betekent, maar die eigenlijk anti-Jezus is. Hij kent de waarheid over de Here Jezus
niet en is dus in feite blind. Blind voor zijn redding, blind voor het door de Here God
geboden heil. Zijn bijnaam Elymas wordt meestal vertaald met wijze, net als die
wijzen uit het oosten. Maar hij is een magoi, een tovenaar, een sterrenwichelaar. Hij
verdient zijn brood met het lezen van de sterren, het raadplegen van de goden, het
spreken met de doden, om raad te geven. Hij is bang zijn inkomen en aanzien kwijt
te raken. In dat opzicht lijkt hij heel veel op ons. Wat hij allemaal uit de kast haalt om
zijn baas te overtuigen, we weten het niet. Wat we wel weten is dat de apostel
Paulus niet onder de indruk is. Hij kijkt de man strak in de ogen en vertelt hem wie
hij werkelijk is. En dan wordt deze Bar-Jezus werkelijk blind. Voor altijd? Nee, voor
iedereen komt er een moment dat de schellen van de ogen vallen. God blijft ons
roepen, tot het einde toe.

ds. Jan W. Schellingerhout


http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

ORDE VAN DIENST
Woord van welkom

Inleidend orgelspel Christe, der du bist Tag und Licht (B6hm, Georg)

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-
- De gemeente gaat staan —
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangslied Lied 68: 7en 9

- De gemeente gaat zitten —

Kyriegebed
Glorialied Hemelhoog 611: 1,2 en 3

Aandacht voor de kinderen
Kinderlied “Wij gaan voor even uit elkaar”

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst —

DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van het Woord

Lezen Handelingen 13: 1-12
Lied hierbij Lied 670: 1,2en 3

Uitleg en verkondiging
Kort orgelspel
Lied in antwoord Hemelhoog 679: 1,2en 3

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GEBEDEN EN GAVEN
Berichten vanuit de gemeente
Toelichting op de gaven en inzameling
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-
- De gemeente gaat staan —
Slotlied Hemelhoog 226: 1,2 en 3
Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.
Orgelspel


https://imslp.org/wiki/Category:B%C3%B6hm,_Georg

Zomerzendingscollecte Kerk in Actie Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het Noorden vormen de
christenen een minderheid. Het is belangrijk dat de kerk hier goede leiders hebben,
die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met
moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers,
kerkelijk werkers en jeugdleiders op. Ook zijn er opleidingen voor een praktisch vak
en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

In Tamale is drie jaar geleden een nieuwe kerkgemeenschap gestart. Eén keer per
maand komt een predikant langs. De andere diensten worden door gemeenteleden
verzorgd, die vaak ook lesgeven op een basisschool. Zij hebben veel steun van de
trainingen die op het opleidingscentrum gegeven worden. Ook het aanvullend
onderwijs, waar kinderen de Bijbel leren lezen in hun eigen taal is een belangrijke
bouwsteen in de ontwikkeling van de bevolking in Noord- Ghana.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over naar NL2BRAB00134939840
t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 13 augustus 2023
Zomerzendingscollecte

Annet de Vries, diaken

Eetgroep alleengaanden 55+

De 154¢ gezamenlijke maaltijd wordt gehouden op vrijdag 25 augustus 2023. We
beginnen om 17.30 uur in de Wilhelminakerk. De ingang aan de Kon.
Wilhelminastraat is ook open, zo nodig even aanbellen. De kosten voor de maaltijd
zijn € 6,--. Wilt u uiterlijk maandag 21 augustus voo6r 12.00 uur doorgeven aan
Dicky Peters-de Bruyn, of u WEL of NIET komt eten. Wij als voorbereidingsgroep
kijken er naar uit weer een lekkere maaltijd te mogen serveren.

Anneke van B, Margreet, Maja, Dicky, Anneke G.

Bakkers gezocht

De diaconie wil op zondag 3 september na afloop van de dienst iets lekkers bij de
koffie verkopen.

De opbrengst is bestemd voor het nieuwe diaconale spaardoel, waarover u tegen
die tijd meer hoort.

Wie wil helpen door ook wat lekkers te bakken?

U kunt zich opgeven door uw naam op het inschrijfformulier bij de ingang te zetten,
of door te reageren via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

Startzondag 10 september

Op zondag 10 september is het startzondag in de Wilhelminakerk. We volgen het
landelijke jaarthema “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde”. Er zal
nog meer informatie volgen, maar voor nu is het vast leuk en goed om te weten dat
we na de kerkdienst gaan lunchen, samen met de gemeenteleden van New Song.
We zullen samen eten van wat iedereen meebrengt.

ds. Evelien Plaisier


http://www.dewilhelminakerk.nl/

De Talentenbank

Onlangs kwam er een verzoek bij ons binnen. Een echtpaar woonachtig in de
binnenstad zou graag wat meer buiten willen komen en wandelen. Dat lukt steeds
moeilijker samen. Wie kan zich een uur per week vrij maken om gezamenlijk een
wandeling te maken?  Aanmelden via de Talentenbank bij

Rineke Mol of Annet de Vries via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl

In de Petruskapel

Waarom zou God naar onze gebeden luisteren? Tijdens onze
gebeden kunnen onze gedachten zomaar afdwalen. Het gebed dat
Jezus ons leerde, kunnen we gedachteloos opdreunen. Waarom wil
God dat we bidden? Waarom hebben we soms het gevoel dat
bidden zinloos is? Zou een noodkreet naar God ook een gebed
zZijn? Als een kind bidt, heeft dat gebed ook kracht? Ook als dat kind nauwelijks weet
wat het zegt? Kortom, wat is het geheim van het bidden? Naar aanleiding van een
tekst uit Openbaring willen we zoeken naar antwoorden. ds. Vrooland

Voedselbank
m Het is nog steeds zomer. Ook in de maand augustus is het inzamelen
\

van (af)jwasmiddelen en lichaamsverzorgingsproducten. Vergeet de
tandpasta niet.

GEEN Koffiekan / vespers in augustus

Tot onze spijt zien wij ons genoodzaakt om de geplande koffiekan en
vespers op donderdag 17 augustus te annuleren.

Maaike, Rob en Anne

Kerkelijke agenda
Zo 20 aug 10.00u Kerkdienst Wilhelminakerk — ds. Kees Streefkerk
10.00u  Kerkdienst Petruskapel — ds. Jan Schellingerhout

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier
past. werker: mw. Ester van Dijk
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com
kosterij: dhr. Anne ldzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com

wijkkas WK:  NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK:  NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas PWG Petruskapel

digitale WoZ  Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (v66r donderdag 19.00 uur)



http://www.dewilhelminakerk.nl/
mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com
mailto:anneidzinga@gmail.com
mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com
mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com
http://www.dewilhelminakerk.nl/
mailto:wk.pk.kopij@gmail.com

