
Jrg.23-nr.02 

Zondag 10 september 2023 – 10.30 uur 
Vanaf 10 uur koffie en presentatie van de activiteitengids en gemeente-app 

12e zondag van de zomer  
liturgische kleur is groen 

 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
 
voorganger  ds. Evelien Plaisier 
lector   Peter de Jong 
organist  Hans Okkerse 
ouderling Anneke  van Bleek   
diaken   Annet de Vries  
koster  Anne Idzinga 
muziekgroep olv. Ronald van der Schelde   
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Avondmaalscollecte bestemd voor de wijkdiaconie 
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de kerk 
   

☺ Nevendienst Janneke van der Schelde 
☺ Crèche  Eva Naaktgeboren 

 
 
Bij de dienst 
Deze zondag mag met recht ‘startzondag’ heten. Rondom 
en tijdens de dienst gaat er van alles van start. Ik ben de tel 
kwijt van het aantal gemeenteleden die op een of andere 
manier betrokken zijn geweest in de voorbereiding op deze 
dag of vandaag een taak/bijdrage hebben. En dan heb ik de 
activiteitengids met de plannen voor komend seizoen nog 
niet eens opengeslagen. Er is dus al volop beweging, en 
vandaag is één grote uitnodiging om mee te gaan, mee te doen, mee te zingen, mee 
te eten. Aan wat dan precies? Aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en 
liefde. Dat is waar we ons door al die activiteiten en ontmoetingen in willen laten 
meenemen. Ook vandaag: door de liederen en muziek, door de bloemschikking, 
door gesprekken en stiltes, door woord en gebed, door brood en wijn, door elkaar, 
door God. 
ds. Evelien Plaisier 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 
Woord van welkom  

Inleidend orgelspel 'Dialoog' van Albert de Klerk   
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied  Psalm 122: 1 en 2  
Bemoediging en groet 
  
 - De gemeente gaat zitten – 
 
Kyriegebed  
Glorialied  Lied 969: 1, 3 en 4   
 
Moment met de kinderen 
Kinderlied   “Wij gaan voor even uit elkaar” 

 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst – 
  

 
DE SCHRIFT 
Toelichting bij de bloemschikking 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Lezing   Lucas 19:1-10    
Lied hierbij  ”Als ik jou bij name roep” uit Iona  obv. muziekgroep 
   1 voorzang - 2 en 3 allen - 4 voorzang - 5 allen 
  
Uitleg en verkondiging 
Lied in antwoord Lied 975 obv. muziekgroep 
   1 voorzang – 2 allen – 3 voorzang – 4 allen 
 
VOORSTELLEN VERTROUWENSPERSONEN EN PASTORAAL MEDEWERKER 
Presentatie vertrouwenspersonen 
Voorstellen pastoraal medewerker 
Belofte van geheimhouding 
Zingen:   Lied 974: 1 en 2  
 
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 
 
GEBEDEN, GAVEN, MAALTIJD VAN DE HEER 
Berichten vanuit de gemeente 
Toelichting op de gaven en inzameling 
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Brood en wijn worden binnengebracht 
Voorbeden en stil gebed 
 
Nodiging 
Tafelgebed 
V: Omhoog de harten! 
A: Wij hebben ze bij de Heer! 
V: Laten we God danken. 
A: Laten wij God onze Heer danken 
V: Het past ons de Heer te danken 
 ……………………………………. 
 en we bezingen uw glorie: 
Zingen   Lied 985: 1  
Vervolg tafelgebed 
Onze Vader 
Vredegroet:  
V: De vrede van Christus zij met u.  
G: en ook met u.  
V: Wensen we elkaar de vrede van Christus toe. 
 
Delen van brood en wijn 
Dankgebed 

 
-VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied  Lied 388: 1, 4 en 5 obv. muziekgroep   
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 
Orgelspel 
 

--------------------------------------------------- 
 

Wijkdiaconie 
De opbrengst is voor de ondersteuning van mensen die door onvoorziene 
omstandigheden hulp nodig hebben. 
Deze hulp kan bestaan uit financiële ondersteuning of broodnodige boodschappen. 
Ook ondersteunt de diaconie mensen door het sturen van een kaart of andere 
attentie. 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-
Petruskapel-app of naar NL28RABO0134939840 tnv PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk-Petruskapel 10 september 2023. 
Willemien de Mol, diaken 
 
Bedankt 
De verkoop van iets lekkers bij de koffie voor het diaconale 
spaardoel heeft €126,05 opgebracht. 
Geweldig! Alle bakkers en kopers HARTELIJK BEDANKT !! 
De diaconie 



 
Symbolische schikking voor Open Monumentendag en Startzondag 
Op de dag en het uur van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, deze week 
precies 125 jaar geleden, werd de eerste paal geslagen van deze kerk, die vanwege 
dit feit “Wilhelminakerk” werd genoemd. 
In het verslag dat de Dordrechtsche Courant destijds hiervan deed staat o.a. dat “de 
paal, de heistelling en de heimachine met groen en oranjebloemen waren versierd”, 
zoals te lezen is in een artikel van Peter Dillingh in Kerk op Dordt. 
Het thema van de Monumentendag is “Levend erfgoed”. Ook het samen kerk-zijn en 
het doorgeven van ons geloof door de eeuwen heen mag als levend erfgoed worden 
aangemerkt. Dat brengt ons bij het nieuwe jaarthema van onze kerk: “Ga mee! 
Samen getuigen van geloof, hoop en liefde”.  
In de schikking zien we symbolisch het inhuldigingsmoment en de versierde heipaal 
verbonden met ons jaarthema: de witte bloemen staan hierin voor GELOOF (wit is 
de kleur van zuiverheid), de groene klimop voor HOOP (groen is de kleur van de 
hoop en klimop staat voor trouw – het hecht zich en blijft altijd groen) en de rode 
rozen staan natuurlijk voor LIEFDE. Het “Ga mee!” zien we verbeeld door de kleine 
vaasjes waarin deze kleuren terugkomen. 
Pleunie de Lint 
 
Bijbelkring en contact leggen 
A.s. woensdag 13 september begint de Bijbelkring weer. 
Iedereen is welkom om mee te doen. Deze bijeenkomst 
in de Wilhelminakerk duurt van 14.00-15.30. Ook als u 
nog niet eerder heeft meegedaan, wees welkom. Indien u 
wilt komen en ook alvast voorbereiden, neem dan contact op met dhr. R. Landman 
of met mij. 
Verder zijn er veel mensen die om veel redenen bezoek nodig hebben. Desondanks 
is het altijd goed om aan te geven wie een bezoek zou waarderen, om welke reden 
dan ook. Richt u tot een van de contactpersonen of neem contact met mij op.  
Het kerkelijk seizoen gaat beginnen, ook ouderen horen er altijd bij, ze blijven er 
altijd bij horen, zelfs al kunnen ze niet fysiek naar de kerk of een activiteit komen. 
Juist daarom is contact in het algemeen zo belangrijk. Gelukkig zijn er 
contactpersonen die naar anderen omzien.  
Ester van Dijk, pastoraal werker 
 
Dinsdag 29 augustus was onze trouwdag, fijn dat wij het zondag 27 augustus 
konden vieren met liederen en gebeden. Dat heeft ons goed gedaan. Dankbaar dat 
wij zolang samen zijn met onze kinderen en kleinkinderen. 
Hennie en Bram van Hengel 
 
Samen boeken lezen 
Dinsdag, 12 september is er weer een boekbespreking, ten huize 
van Martin en Willemien de Mol. 
Het boek heet Hemel en Hel en is geschreven door de IJslandse 
schrijver Jón Kalman Stefánsson. 
Ieder die het boek gelezen heeft, is welkom! 
info via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
Hanneke Kroonen- van der Ven                                                                            -4- 
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Gemeenteavond over de toekomst 
van onze gemeente 
Woensdagavond 13 september bent u 
allen van harte welkom in de 
Wilhelminakerk om samen te praten 
over de toekomst van onze gemeente. 
Het gaat daarbij vooral over keuzes op 
de middellange en lange termijn. Zoals 
u weet krijgen we met een hoop 
gepuzzel ongeveer de begroting steeds 
rond, maar reserves voor o.a. het 

onderhoud van de gebouwen zijn er amper en dan heb ik het nog niet eens over de 
lopende kosten.  
Maar keuzes moeten niet alleen met een financiële onderbouwing gemaakt worden, 
daar horen ook heel andere overwegingen en emoties bij. Daarover willen we graag 
met u van gedachten wisselen, misschien zijn er meerdere van dit soort 
bijeenkomsten nodig om tot goede besluiten te komen. 
Vanaf 19.30 uur is er koffie of thee en om 20.00 uur willen wij beginnen. 
Een zelfde soort bijeenkomst zal gehouden worden op zondag 24 september in de 
Petruskapel, na de dienst. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om beide 
bijeenkomsten te bezoeken, wie weet verlopen de gesprekken wel heel anders. 
Graag tot ziens bij deze bijeenkomsten! 
Jeanette Klop, voorzitter kerkenraad 
 
Vooraankondiging gespreksavond 18 september  
Grote woorden  
We hebben vaak niet meer van die grote woorden, als we 
over ons geloof spreken. We geloven wel, maar wat we 
nu eigenlijk geloven? De geloofsinhoud is minder 
vanzelfsprekend geworden.  
We willen hier graag eens over in gesprek met elkaar 
naar aanleiding van het boek:  
Grote Woorden van Martien Brinkman, hoogleraar 
theologie aan de VU.  
We organiseren 3 avonden om met elkaar wat 
hoofdstukken uit dit boek te bespreken. Welke grote 
woorden hebben we nog? Of kunnen we de grote 
woorden op een andere manier invullen?   
Iedereen die het fijn vindt, om met elkaar het gesprek aan 
te gaan over wat geloven voor ons betekent is van harte welkom!  
De avonden zijn gepland op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur: 18 september, 
23 oktober en 20 november in de Wilhelminakerk.   
Het is handig, als je het boek aanschaft. Het is ook als e-book beschikbaar en 
tweedehands te verkrijgen. 18 september bespreken we de verantwoording en 
hoofdstuk 1 (p. 11-34).  
Aanmelden kan via ds.evelienplaisier@etmail.nl, maar gewoon binnen komen lopen 
kan ook.  
Wij kijken er naar uit!  
Evelien Plaisier en Ieke van As 

mailto:ds.evelienplaisier@etmail.nl


PETRUSKAPEL 
 
Vorige week in de Petruskapel - 1 
Het was allemaal geweldig de startzondag afgelopen 
zondag in de Petruskapel. Waar Leo Aalders heel mooi 
zong en wat een combinatie. Want Leo zong voor de 
meditatie Kom zoals je bent en daar haakte ds Evelien 
Plaisier op een geweldige manier op in. Aan het eind zong 
hij Kinderen van het licht en dat eindigt dan zo mooi met 
“als ik het niet meer kan draagt Gij mij dan naar het nieuw 
Jeruzalem”. 
Dick Piket 

Vorige week in de Petruskapel - 2 
Hierbij een stukje van afgelopen zondag in de 
Petruskapel waar wij de startzondag hadden. Er was een 
liturgische bloemstuk gemaakt wat de betekenis had van 
geloof hoop en liefde. Dat is uitgebeeld met een kruis, 
anker en een hart. Waar rode hortensia in was gestoken. 
Het kwam goed over een met het thema van het jaar, het 
thema is ga je mee. 
We hadden ook een zanger die zich zelf begeleidde met 
een gitaar. 
Bedankt daarvoor. Iets lekkers bij de koffie, een goed 
begin van een nieuw kerkelijke jaar. 
Margriet Stavast 

 
Bij de dienst in de Petruskapel  
Ps 84: 2, zo staat het op de grafsteen van mijn oma op begraafplaats Crooswijk in 
Rotterdam. ‘Zelfs vindt de mus een huis o Heer’, was haar lievelingspsalm. 
Thuiskomen bij God, het zal wel de diepste reden zijn waarom Psalm 84 velen 
dierbaar is. Thuiskomen, als een vogel die zijn nest binnenvliegt. Ook de mus, dat 
onopvallende beestje, een ‘straatschoffie’. Onlangs las ik een intrigerend boek van 
Professor Van de Beek. Het heet ‘Thuis’. Met dat Thuis bedoelt hij de kerkdienst, de 
samenkomst van de gemeente. In de kerkdienst, zo zegt hij, beleven wij dat 
thuiskomen bij God. Want in de kerkdienst vieren we dat we zijn gestorven en 
opgestaan met Christus. ‘Wie in Christus is, is een nieuwe schepping’ (2 Cor 5: 17). 
‘Niet meer ik leef maar Christus in mij’ (Gal 2: 20), zegt Paulus. Het is het fundament 
van ons leven. Je viert het in de samenkomst van de gemeente. Bij de altaren, dat 
zijn in de kerk de woorden uit de bijbel. Dat je gestorven bent, de oude Adam, maar 
dat er, met Christus, een nieuwe Adam is opgewekt. Het zal ook u wel eens 
overkomen, zoals dat ook mij gebeurt: dat je wordt opgetild in de kerkdienst, en je 
beseft wie je door Gods genade mag zijn: een mens levend in de genade van God. 
Volgens Van de Beek is het belangrijk elke week Avondmaal te vieren. Anders, zo 
zegt Van de Beek, houd je het niet vol. Zo mogen wij deze zondag de Maaltijd 
vieren. En het woord horen, en bidden, en zingen. Kent u Lied 282? ‘Genesteld aan 
uw hart / en aan uw altaar kind aan huis, / pelgrim die schuilt, / zo ben ik thuis / bij U, 
mijn God, die / in uw loofhut mij bewaart’. Ik verheug me op mijn Thuiskomst op de 
Staart.        ds. Hans van der Sterre.                                                                      -6- 
 



Activiteitenkrant  
‘Ga mee!’ is het thema van de nieuwe activiteitenkrant. In de Startdienst op 10 
september wordt de krant gepresenteerd en kunt u een papieren versie inzien. Een 
dezer dagen zal de krant digitaal verspreid worden (beter voor het milieu). Als u de 
zaaier digitaal ontvangt zult u ook de activiteitenkrant digitaal ontvangen. Wilt u de 
activiteitenkrant hebben, maar krijgt u De Zaaier (nog) niet digitaal, meldt dit dan via 
het emailadres van de drukkerij (drukkerij.wk.pk@gmail.com )  
De mensen die de Wil op Zondag en De Zaaier altijd thuis ontvangen, zullen een 
papieren versie in de bus krijgen.  
Kunt u zelf niet printen en wilt u toch een papieren exemplaar, dan kunt u dit 
doorgeven aan Trudi Ouwerkerk. Zij zorgt er dan voor dat er voor u in de kerk een 
geprint exemplaar klaar ligt. Houdt u er wel rekening mee dat het printen van een 
krant tijd en geld kost.  
De krant wordt ook op de website van de kerk gezet.  
Werkgroep Vorming en Toerusting:  
Trudi Ouwerkerk, Rob Landman, Willemien de Mol 
 
Wilhelminakerk-Petruskapel-app     
Eerder schreven we in de WilopZondag al over de app van de Wilhelminakerk-
Petruskapel. Inmiddels zitten er al zo'n 70 gemeenteleden in de app. Afgelopen 
maanden hebben de eerste gemeenteleden al de collectes betaald via de app, en er 
staan al veel berichten in de app. Wil je weten wat voor berichten dat zijn? Download 
dan de app via de Google Play Store of de Apple App Store. Als je de app 
geïnstalleerd hebt, dan kun je je gegevens invullen om je aan te melden op de app. 
We vragen ook of je een foto van jezelf in de app wilt zetten. Zo kunnen we zien wie 
zich aanmeldt en -nog belangrijker- kunnen we als gemeenteleden zien welk gezicht 
nou bij welke naam hoort.    Bram Naaktgeboren / Erika Blom 
 

                             
-------------------------------------------------------------------------- 

 
Voedselbank 
In de maand september is het inzamelen van  soep in blik, pak of zak 
(geen varkensvlees aub), vermicelli, soepstengels … 
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Kerkelijke agenda 
Di 12 sep 19.45 u  Samen boeken lezen (zie bericht) 
                 19.30 u  Singelkoor, Wilhelminakerk 
Wo 13 sep 14.00 u   Bijbelkring,  Wilhelminakerk  
                   20.00 u  Gemeenteavond, Wilhelminakerk (zie bericht) 
Do 14 sep  20.00 u  Werkgroep Communicatie, Wilhelminakerk  
Zo 17 sep 10.00 u Wilhelminakerk – drs. Marriëtte Pullen 
                              Petruskapel – ds. Bram Krol 

 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
past. werker: mw. Ester van Dijk 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com   
wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk 
wijkkas PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas PWG Petruskapel 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 

 
 
 
Woonruimte gezocht 
Sinds december 2022 huisvesten wij een Oekraïens gezin, moeder met een zoon 
van 16 en een dochter van 13. Het oorspronkelijke plan was dat ze 3 maanden 
zouden blijven, maar inmiddels zijn dat er 9 geworden. Het zijn heel vriendelijke 
mensen, die je heel weinig hoort of ziet. Maar toch vinden wij dat we ruimschoots 
hulp geboden hebben en wij zouden graag het stokje aan anderen overdragen. Wie 
heeft er tijdelijk woonruimte voor deze mensen beschikbaar? Bij ons hebben ze 2 
slaapkamers en een badkamertje, iets dergelijks zou heel fijn zijn, eventueel nog 
met een keuken erbij maar dat is niet echt noodzakelijk. 
Zoals het er nu naar uitziet is de enige reguliere weg dat zij weer teruggaan naar de 
noodopvang en daarvandaan ergens geplaatst worden. Maar dat kan net zo goed in 
Amsterdam zijn (werd vandaag al geopperd), terwijl de moeder hier in Dordrecht 
werkt bij McDonald’s en de beide kinderen in Dordrecht op de Staart naar school 
gaan. Dat lijkt ons zo’n nare situatie, daarom ons verzoek om hulp langs deze weg. 
Mocht u interesse hebben, dan hoor ik het graag zo spoedig mogelijk. Het zou fijn 
zijn als ze in de loop van september of uiterlijk oktober een andere woonruimte 
gevonden hebben. Hebt u hier vragen over, neem gerust contact met mij op! 
Alvast hartelijk dank, Jeanette Klop 
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