
Jrg.23-nr.29 

Zondag 10 maart 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is roze 

4e zondag van de 40-dagentijd 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
 
voorganger  ds. Kees Verduijn 
lector   Jeanine van den Steenhoven 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Anneke Idzinga    
diaken  Ron Ouwerkerk    
koster  Maaike Mol 
WK-band olv. Ronald van der Schelde    
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Diaconie algemene doelen wijkdiaconie 
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de kerk 
 
 

☺ Nevendienst Marianne Heeling   
☺ Crèche  Marian Wibbens   
☺ Tienerdienst Ronald van der Schelde 

 
 

Bij de dienst 
Het is vandaag de vierde en middelste zondag in de 40dagentijd. We zijn 
halverwege onze weg naar Pasen en kunnen vandaag al iets zien van het licht van 
Pasen. Om deze reden is de officiële liturgische kleur vandaag roze (een mengeling 
van het paars van de verwachting met het licht van de Verrijzenis).  
Op welke manier zien we in de lezingen al iets van dat licht van Pasen?  
In Jeremia 29 lezen we over de hoop die mensen in ballingschap wordt 
voorgehouden: er is goede toekomst! En in Johannes 6 lezen we in het verhaal over 
het teken van de maaltijd dat Jezus de profeet is naar wie al zo lang werd 
uitgekeken en die in de wereld moest komen. 
En hoe zit het in onze tijd en wereld, zien wij al iets van het licht van Pasen? 
ds. Kees Verduijn 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 

ORDE VAN DIENST 
Woord van welkom  

Inleidend orgelspel:       J.S. Bach - koraalvoorspel over 'Liebster Jesu, wir sind hier' 
in Canon alla Quinta BWV 634 

 
-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 

Stil gebed 
Aanvangslied   Tussentijds lied 3: 1, 2, 4, en 6 
 

Bemoediging, groet en Drempelgebed   

v.  Onze hulp is de Naam van de Heer, 
a.  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v.  De Heer zal bij u zijn 
a.  Ook met u zij de Heer  
v.  God, wij bidden: maak ons uw wegen door uw Woord en Geest bekend. 
a.  Vergeef ons wat wij misdeden en leid ons op de weg van uw heil. 
v.  Door Jezus Christus onze Heer. 
a.  Amen.    
   - De gemeente gaat zitten – 
 

Kyriegebed  met acclamatie Lied 301k  
 

Toelichting liturgische schikking 
Kindermoment 
Projectlied 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst – 

DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de Schrift  

1e schriftlezing  Jeremia 29: 1-14 
Lied hierbij:  Lied 418: 1, 2 en 3 
 

2e schriftlezing  Johannes 6: 1-15 
Lied hierbij:  Lied 653: 1, 2 en 4 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Kort orgelspel  
Lied in antwoord:  Lied 1001: 1, 2 en 3 
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN EN GAVEN  
 

Toelichting op de gaven en inzameling 
Gedachtenis, na moment van stilte:   Lied 961: “Niemand leeft voor zichzelf  “ 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN - 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 416: 1, 2 en 3  
Heenzending en zegen met Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 



Ga maar zitten en geniet, 
proef het goede leven! 
Breek het brood en zing een lied, 
dit wil God ons geven. 

Collecte voor de wijkdiaconie: 
Vanuit de collecten algemene diaconale doelen worden personen en/of gezinnen 
geholpen, die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt 
steeds groter. Dit wordt veroorzaakt door bezuiniging in de sociale zekerheid en 
kostenstijging van o.a. huur, gas, elektra en ziektekosten. Anderen hebben te 
kampen met een grote schuldenlast en komen in aanraking met 
schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen moeilijk in hun levensonderhoud 
voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen bij voorbeeld met 
boodschappen. 
Ook diaconale activiteiten in de wijk worden uit deze collecte bekostigd. 
Wanneer u zich realiseert, dat ook u door onvoorziene omstandigheden in een 
dergelijke situatie terecht kunt komen, dan is een verdere aanbeveling van deze 
collecte overbodig. 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar 
NL28RABO134939840 tnv PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk-Petruskapel 10 maart 2024. 
Annet de Vries-Koppe, diaken 
 
Scan de QR code en maak uw bijdrage over 
U kunt ook gebruik maken van de kerk app of uw bijdrage 
geven in de collectezakken 
 
Symbolische bloemschikking: Geef maar door. Johannes 6: 4-15 
Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Hij vraagt aan één van zijn leerlingen 
waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een jongen met vijf 
broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg te zijn 
voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over. 
- Op het mos in de schikking zien we vijf broden en twee vissen.  
Het brood is gebroken en wordt gedeeld, in overvloed. Deze 4e zondag van de 
veertigdagentijd, zondag Laetare, verandert de liturgische kleur van paars naar roze. 
Al even breekt het wit van Pasen door het paars van de veertigdagentijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit het ouderenpastoraat 
Wij leven mee met XX, nog lang geen tachtig, maar wel als enthousiast 
contactpersoon betrokken bij het ouderenpastoraat. 
Zij heeft tijdens de wintersportvakantie haar kniebanden gescheurd toen ze al 
wandelend in een sinkhole stapte! Door deze nare pech is ze voorlopig veel thuis; ze 
moet rusten én oefenen. 
Een kaartje zal haar goed doen, haar adres is: 
p/a Blekersdijk 41, 3311 LD, Dordrecht. 
Mieke van der Schelde en Hanneke Kroonen                                                     -3- 



Bericht voor alle contactpersonen 
Op dinsdagmiddag 12 maart a.s. om 14.00 uur is er weer een contactmiddag voor 
alle contactpersonen van het Ouderenpastoraat in de Wilhelminakerk. 
We hebben zoals gewoonlijk weer een gastspreker uitgenodigd. Deze keer is Hans 
Meier, vrijwilliger in de functie van secretaris verbonden aan Stichting Vrienden van 
Hospice de Patio bereid om een presentatie te geven over zijn werk. Het belooft een 
interessante middag te worden. Je kunt je nog aanmelden. Mocht je ook 
geïnteresseerd zijn in wat wij doen bij het Ouderenpastoraat, meld je gerust aan om 
de sfeer te proeven. 
Dat kan via het contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
 
Wij hopen op een goede opkomst en graag tot dinsdag! 
Hanneke en Mieke 
 
Eetgroep alleengaanden 55+ 
De 160e gezamenlijke maaltijd van de eetgroep alleengaanden 55+ wordt gehouden 
op donderdag 14 maart 2024. We beginnen om 17.30 uur in de Wilhelminakerk. 
De ingang aan de Kon. Wilhelminastraat is ook open, zo nodig even aanbellen.  
De kosten voor de maaltijd zijn € 6,--. 
Wilt u uiterlijk maandag 11 maart vóór 12.00 uur 
doorgeven via het contactformulier op 
www.dewilhelminakerk.nl  of u WEL of NIET komt 
eten. We kunnen er dan met de inkoop en 
voorbereiding rekening mee houden. 
Wij als voorbereidingsgroep kijken er naar uit weer 
een lekkere maaltijd te mogen serveren. 
De voorbereidingsgroep “Eetgroep alleengaanden 55+” 
Margreet, Maja, Dicky, Anneke van B, Anneke G. 
 
Paaschallenge 2024; voor alle kinderen van groep 5 t/m 8 

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool? Doe 
dan mee aan de superleuke Paaschallenge, 
georganiseerd door het jeugdteam van de 
Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam! 
Een middag vol leuk spellen en een mystery guest. 
Via de verschillende spellen en puzzels ontdek je 
van alles over het Paasfeest.  
We organiseren de Paaschallenge op 
Palmzondagmiddag 24 maart a.s. van 15.00 tot 
18.00 uur in het Huis bij de Bron, Dudok-Erf 30, 

3315 KA Dordrecht. Na de Paaschallenge is er lekker eten voor iedereen. Rond 
18.00u zijn we klaar.  
Als je het leuk vindt om hieraan mee te doen, geef je dan vóór 21 maart a.s. op via  
jeugdteampgdd@gmail.com Mocht je een allergie hebben, geeft dat dan ook even 
door.  
We hopen je te zien.  
Jeugdteam Protestantse Gemeente Dordrecht Dubbeldam 
(Brigitte, Daniëlle, Dick, Evelien, Ilona, Inge, Marleen, Mirjam, Ronald) 
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Koffiekan ?? 
Sedert oktober 2015 wordt er iedere maand een ontmoetingsmiddag 
gehouden in de Wilhelminakerk. Met het heengaan van Rob 
Landman is het voor ons (Maaike en Anne) niet meer goed mogelijk 
om dit iedere maand te organiseren. Daarom zijn wij dringend op 
zoek naar één of meerdere mensen die hierbij taken kunnen 
verrichten: gastvrouw/-heer zijn, deur openen en sluiten, kofie/thee 
verzorgen, publiciteit geven, etc. Voor meer informatie kunt u 
Maaike Hopma of Anne Idzinga aanspreken. 
 
 

Bij de dienst in de Petruskapel  
Middenin de Veertigdagentijd licht er zondag al iets op van het 
komende Paasfeest. 
De lezing uit Jozua (Jozua 4, 19 – 23; 5, 10 – 12) vertelt over 
een doortocht. Niet door de Rietzee, maar door de Jordaan. 
Vanaf nu is het volk Israël in het Land van bestemming. Er 
wordt feest gevierd.  
De Evangelielezing, Johannes 6, 1 – 13, speelt zich ook af aan 
de rand van het water, bij het meer van Galilea. Een menigte 

mensen is naar Jezus toegekomen. 
Ze hebben honger, maar er is een tekort aan brood. Hoewel..? Er is een kleine 
jongen met vijf gerstebroden en twee visjes. Hij legt alles wat hij heeft voor Jezus 
neer. Dan blijkt er meer dan genoeg voor iedereen, er blijft zelfs over. Hoe dat kan? 
Er wordt gedeeld. Overvloed van leven. Niet delen van wat we over hebben, maar 
van wat we hebben, van wat we zijn. Het kleine dat wij te bieden hebben, dat is al 
genoeg. Durven wij onszelf te geven, in vertrouwen op de Eeuwige?  
Anneke van Mansum   
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Voedselbank  
In de maand maart is het inzamelen van  pasta´s, rijst en 
pastasauzen/pastamix (graag in pakjes en zakjes) 
 

 
 
Paaseitjes voor de gevangenis. 
De stand van het moment is ruim 10 eitjes per zakje. Dat is 
een mooi resultaat. 
 
 
Pluspakketten 
Op het laatste moment werden nog heel veel zegels ingeleverd. We hebben weer 
heel veel mensen blij kunnen maken met een pakket. Alle spaarders hartelijk dank. 
De diakenen 
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Kerkelijke agenda 
ma 11 mrt 11.00 uur Wilhelminakerk – Dienst van Woord en Gebed bij het afscheid 
                                                              van Rob Landman 
di 12 mrt   14.00 uur Wilhelminakerk – contactpersonen ouderenpastoraat 
                 19.30 uur Wilhelminakerk - Singelkoor 
do 14 mrt  17.30 uur Wilhelminakerk – eetgroep alleengaanden 55+ 
zo 17 mrt  10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Marco Visser 
                                 Petruskapel – ds. Jos Schellingerhout 

 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
past. werker: vacature 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com   
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.  

 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 

 
 
 
Iona zangmiddag in Zeist! 
Iona Community Nederland viert de 25ste verjaardag met John Bell en veel mooie 
liederen. Op 14 april komt de zangmeester van de Iona Community, John Bell, met 
ons zingen. Het wordt een middag waarin de Iona Community Nederland de 
verjaardag viert, en nieuwe liederen gepresenteerd worden. 
Vele Nederlanders zijn geraakt door de Iona Community. Met een manier van 
geloven die sociale actie en bewegelijke muziek verbindt. De liederenschat van Iona 
kreeg in de laatste 25 jaar vaste grond in de Nederlandse kerken. Vandaag vieren 
we dat. In het Liedboek uit 2013 zijn vele liederen uit Iona opgenomen. Er komen er 
steeds weer bij, zelfs. We zingen het lied, speciaal voor dit jubileumjaar, ‘De stenen 
roepen’. 
Met John Bell, die het plezier van zingen overdraagt, Daniël Claas als pianist, 
Willeke Smits, kerkmusicus, componist en cantor, en Roel Bosch als dichter en 
presentator.  
De toegang is vrij, opgave niet nodig. Er is een collecte voor de onkosten. 
14 april 2024, 15.00-17.00 uur, NoorderLichtkerk, Bergweg 92a, Zeist. 
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