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Zondag 5 mei 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is rood 

Ramon de Bonte wordt in de bediening gesteld als onze kerkelijk werker 
We vieren met elkaar de maaltijd van de Heer 

 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
 
voorganger  ds. Evelien Plaisier 
lector   Gijs van Willigen 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Ronald van der Schelde 
diaken   Willemien de Mol 
koster  Gert van Bemmel 
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  KerkinActie: Noodhulp Oekraïne 
2.  Wijkkas 
3.  Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst i.v.m. de vakantie is er geen kindernevendienst   
☺ Crèche  i.v.m. de vakantie is er geen oppasdienst  

  
 

Bij de dienst 
Deze morgen verwelkomen we Ramon de Bonte als onze kerkelijk werker. Hij wordt 
in de bediening gesteld. Het is vandaag ook Bevrijdingsdag, een mooie gelegenheid 
om lied 709 te zingen: “Nooit lichter ving de lente aan”, een lied dat Ad den Besten 
schreef bij de viering van veertig jaar vrijheid in 1985. We zingen het na de lezing uit 
Jesaja, waarin we eraan herinnerd worden dat Gòd het is die bevrijdt. En dan zingen 
we natuurlijk nog Psalm 43, een Wilhelminakerk-traditie, verbonden aan de naam 
van Leendert Keesmaat, verzetsman die vers 4 van deze Psalm nog zong voor hij 
gefusilleerd werd. We zingen hem daarom deze keer in de Oude Berijming. In de 
Psalm horen we – net als in Jezus woorden in Johannes 15 – over vreugde. Het 
klinkt als een “en tòch…” in tijden waarin de vrijheid, de liefde en de vrede bedreigd 
worden. We laten ons erdoor inspireren èn voeden als we de maaltijd van de Heer 
delen. 
ds Evelien Plaisier 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 
 

ORDE VAN DIENST 
 
Woord van welkom  

Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over 'Vater unser im Himmelreich' BWV 737 
       J.S. Bach   
   

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied   Lied 287: 1, 4 en 5 
Bemoediging en groet 
 
   - De gemeente gaat zitten – 
 
Kyriëgebed   
Glorialied   Lied 871 
 
DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 

1e Schriftlezing  Jesaja 45: 14 - 19 
Lied hierbij:  Lied 709 
 
2e Schriftlezing  Johannes 15: 9 – 17 
Lied hierbij:  Psalm 43: 3 en 4 (Oude berijming) 
 
 Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 

 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 

 
Uitleg en verkondiging 

Kort orgelspel  
Lied in antwoord:  Lied 667 
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INLEIDING IN DE BEDIENING 
Presentatie 
Opdracht 
Beloften 
Gebed en handoplegging 
 

-De gemeente gaat staan  - 
 
Aanvaarding 
 v. Gemeente, dit is uw nieuwe kerkelijk werker. 
 Wilt u hem in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn bediening? 
 g. Ja, dat willen wij van harte! 
 
Zingen:   Lied 362: 1 en 2  
 

- De gemeente gaat zitten  - 
 
GEBEDEN, GAVEN EN MAALTIJD VAN DE HEER 
Berichten vanuit de gemeente 
Toelichting op de gaven en inzameling  
 
Brood en wijn worden binnengebracht 
Voorbeden en stil gebed 
 
Nodiging 
Tafelgebed 

V: Omhoog de harten! 
 A: Wij hebben ze bij de Heer! 
 V: Laten we God danken. 
 A: Laten wij God onze Heer danken 
 V: Het past ons de Heer te danken 
 …………………………………… en we bezingen uw eindeloze liefde: 
 
Zingen   Lied 405: 1  
 
Vervolg tafelgebed 
Onze Vader 
 
Vredegroet:  
V: De vrede van Christus zij met u.  
A: en ook met u.  
V: Wensen we elkaar de vrede van Christus toe. 
 
Delen van brood en wijn 
Dankgebed 
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- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 1014 
  
Heenzending en zegen met Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 
 

Orgelspel 
 

 

Toelichting diaconiecollecte: Noodhulp Oekraïne. 
Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning wil Kerk in Actie aan de 
kinderen in Oekraïne bieden. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken 
kan Kerk in Actie hulp bieden aan het hele land. Kinderen krijgen een veilige plek om 
te spelen, hulp om mentaal gezond te blijven en gezinnen ontvangen 
voedselpakketten zodat ze toch eten op tafel hebben. Verder helpt Kerk in Actie ook 
bij het herstellen van kapotte schoolgebouwen. 
Wilt u dit doel steunen maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelmina-Petruskapel app of naar NL28RABOO0134939840 
t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 5 
mei 2024. U kunt ook de QR code scannen of uw bijdrage geven 
in de collectezakken. Ron Ouwerkerk, diaken 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wilhelminakerk-Petruskapel-app     
Al geruime tijd heeft onze gemeente een eigen app. Inmiddels hebben al 127 
gemeenteleden zich aangemeld. Via de app wordt veel informatie gedeeld. Je kan 
ook zelf berichtjes plaatsen. Ook kan je collectes betalen via de app. 
In de app vindt je de WilopZondag en de Zaaier. Een aantal gemeenteleden heeft 
problemen met het ontvangen per mail van WoZ en Zaaier. Komen vaak in de spam 
of blijven ergens ‘hangen’. Met de app heb je deze problemen niet. Ook via internet, 
dus op je pc of laptop, kan je de app lezen: https://donkeymobile.app/  Klik op login, 
zoek op Wilhelminakerk-Petruskapel en voer je emailadres en wachtwoord in of 
meld je aan via account aanmaken. 
Op je smartphone of tablet download je de app via de Google Play Store of de Apple 
App Store. Zoek op Wilhelminakerk-Petruskapel. Als je de app geïnstalleerd hebt, 
dan kun je je gegevens invullen om je aan te melden op de app. We vragen ook of je 
een foto van jezelf in de app wilt zetten. Zo kunnen we zien wie zich aanmeldt en -
nog belangrijker- kunnen we als gemeenteleden zien welk gezicht nou bij welke 
naam hoort.     
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Vanuit de kerkenraad 
Op zaterdagmiddag 20 april is de kerkenraad bij elkaar gekomen om over zaken van 
gedachten te wisselen, die nu eens niet de lopende praktische zaken behelzen waar 
de reguliere vergaderingen over gaan. Bij dit soort bijeenkomsten gaat het juist om 
geloofszaken, die immers de basis zijn van ons werk in de kerkenraad. Sinds enkele 
jaren plannen we in elk geval eens per jaar daar een moment voor. We willen u 
graag hierover informeren, zodat u ook over zo’n niet-kerkenraadsvergadering op de 
hoogte blijft van waar we mee bezig zijn. 
Na een geweldige lunch, waarbij iedereen zelf iets had meegenomen, zijn we onder 
leiding van Anneke van Bleek en Rinald van de Wal aan de slag gegaan met de 
vraag: “hoe kunnen we onze gemeente versterken?” Dit onderwerp was al eerder 
aan de orde geweest op de diverse gemeentebijeenkomsten in het najaar van 2023, 
maar vroeg nog om een verdere uitwerking. Uitgaande van 4 verschillende 
scenario’s hebben we ieder afzonderlijk daar plus- en minpunten bij bedacht. De 
scenario’s waren: 

a. Huidige lijn van gemeente-zijn voortzetten en uitbouwen 
b. Samenwerking met andere wijkgemeentes van de PGDD (dus Huis bij de 

Bron, Ontmoetingskerk en Wijnstok) 
c. Samenwerking met andere kerken uit de buurt, ten westen van de N3 
d. Actief verjongen van onze eigen gemeente 

Het leverde interessante discussies op, vooral over “wie willen wij als gemeente zijn 
op de middellange termijn?”. Hierbij kwam uiteraard een veelheid aan meningen 
naar voren, omdat we ook vanuit ons eigen gevoel en onze eigen behoeften 
spraken. Heel praktisch is ook de verwachte haalbaarheid van de verschillende 
scenario’s meegenomen. 
Over dit onderwerp zijn we voorlopig  nog niet klaar, zowel binnen de kerkenraad als 
met de gemeente zal hier nog uitgebreid over van gedachten gewisseld worden. 
Maar het is een begin richting vervolgstappen, waarbij we goed moeten bedenken 
wat bij ons past en wat onze gemeente zal verrijken. Op afzienbare termijn willen we 
1 of maximaal 2 scenario’s gaan uitwerken, we willen zorgen dat dit hoog op de 
agenda blijft staan. 
Hebt u vragen hierover, stel die dan gerust via de scriba. 
Jeanette Klop, voorzitter kerkenraad. 
 
 
 

Bij de dienst in de Petruskapel  
‘Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief’. Aansluitend op de 
gelijkenis van de wijnstok en de ranken, geeft Jezus in een 
afscheidsrede tot zijn leerlingen het gebod elkaar lief te 
hebben (Joh. 15, 9 – 17). Gemeenschap, verbondenheid met 
elkaar, is het centrale thema. Liefhebben is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Want wie is ‘elkaar’? En wat als 
liefhebben een opdracht is?  
Anneke van Mansum   

 
 
 



 
 

Voedselbank  
In de maand mei is het inzamelen van koffie, thee en suiker. 
  
 

 
Kerkelijke agenda 
di 7 mei  20.00 uur studiekring Drewermann, Wilhelminakerk 
do 9 mei  10.00 uur De Wijnstok – ds. G. de Lang, gezamenlijke dienst 
Hemelvaartsdag 
zo 12 mei 10.00 uur  Wilhelminakerk – ds. Paul van Dam 
                                Petruskapel – ds. Ton Zoutman 
 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
past. werker: vacature 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com   
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.  

 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 
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