
Jrg.23-nr.39 

Zondag 19 mei 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is rood 

Pinksteren 
Wij vieren dit feest met onze vrienden van de IKAA 

 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  ds. Evelien Plaisier 
lector   Patricia Dubbeld 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Rineke Mol 
diaken   Ron Ouwerkerk 
koster  Henk Nobel   
  

Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  IKAA 
2.  Wijkkerk 
3.  Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst Er is geen kindernevendienst   
☺ Crèche  Marian Wibbens   

  
 

Bij de dienst 
We vieren vandaag het Pinksterfeest. Met de vrienden van IKAA. We lezen het 
Pinksterverhaal uit Handelingen 2. Dat gaat over het wonder dat de heilige Geest 
komt, over wind en vuur en de woorden die iedereen kan verstaan. En we zingen 
ook over dat Pinksterfeest, over de Geest van God, en over de liefde, de blijdschap 
en de vrede die die Geest geeft. 
ds. Evelien Plaisier 
 
Toelichting bij de collecte: 
Stichting IKAA organiseert wekelijks diensten waarin de Bijbelse boodschap 
op  eenvoudige wijze doorgegeven wordt. Deze diensten staan open voor iedereen 
zijn gebaseerd op de liturgie zoals die in veel protestantse 
kerken vorm krijgt. 
Wilt u dit doel steunen maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelmina-Petruskapel app of naar NL28RABOO0134939840 
t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 
19 mei 2024 of scan de QR code. U kunt ook gebruik maken 
van de kerk app of uw bijdrage geven in de collectezakken 
Ron Ouwerkerk, diaken 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 
Woord van welkom  

Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over 'Veni Creator' 
      Wannes Vanderhoeven  
   

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied   Lied 218 
Bemoediging en groet 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. De vrede van de Heer is met jou en met jou en met jou. 
g. Ook met jou is de Heer. 
 

  - De gemeente gaat zitten – 
 
Toelichting op de liturgische schikking 
Inleiding bij het thema 
 
Zingen  “Een rivier vol van vrede” (alle coupletten twee keer) 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, in mijn hart. 
 
Ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus in mijn hart. 
 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb de liefde van Jezus, in mijn hart. 
 
Gebed 
Zingen   Lied 360: 1, 2 en 6 
 
DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 

Schriftlezing  Handelingen 2: 1-11 (Bijbel in Gewone Taal) 

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. 
Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te 
waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur 



leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo 
kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in 
vreemde talen. 

Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze 
waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, 
kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de 
gelovigen spreken in zijn eigen taal. Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen 
die daar praten, komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal 
horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders vandaan. 
Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen in het 
noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. 
Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier 
Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen 
en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat 
er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.’ 

Lied hierbij:     Lied 683 
 

Uitleg en verkondiging 
Kort orgelspel  
Lied in antwoord:  Lied 675 

   
GAVEN en GEBEDEN 
 
Berichten vanuit de gemeente 
Toelichting op de gaven en inzameling 
Gedachtenis   Lied 961:  “Niemand leeft voor zichzelf … “ 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

 
- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 

 

   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied   “Ga nu heen in vrede” 
 

Ga nu heen in vrede,    Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar,    ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden    wat wij hier beleden, 
samen met elkaar.    samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven,   Neem van hieruit vrede, 
uw gezin, uw werk.    vrede mee naar huis, 
Wil u daaraan geven,    dan is vanaf heden 
daar bent u Gods kerk.    Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede,    Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar.    Ga en maak het waar. 
  
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 
 

orgelspel 
    



Symbolische schikking – Pinksteren 
Zondag 19 mei: Handelingen 2: 1-13 
Er stak een hevige wind op en het huis, waarin de apostelen verbleven, werd er vol 
van. Er verschenen aan hen vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden. Ze 
werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde 
talen. 
 

De schikking verbeeldt deze gebeurtenis.  De rode bloemen vertolken de vlammen 
die aan de apostelen verschenen. De apostelen waaierden over de hele wereld uit 
om het evangelie te verkondigen.  De grassen benadrukken het uitwaaieren naar 
alle windstreken.  
 
Ga mee….lees mee. 
Woensdag 29 mei reizen we af naar het Wilde Westen. 
Wie mee wil praten over het boek Butcher’s Crossing van John Williams, is welkom ! 
Tijd: 19.45u. Plaats: bij Martin en Willemien. 
Laat even weten of je komt, groet van Hanneke Kroonen-van der Ven 
info via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
 

162e maaltijd van de eetgroep alleengaanden 55+. 
Op vrijdag 31 mei is er een maaltijd van de eetgroep alleengaanden 
55+.  We hopen weer op een gezellige bijeenkomst. Aanmeldingen vóór 
27 mei via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 

. De ‘kooksters’ gaan dan even op vakantie, maar op donderdag 29 augustus 
beginnen we weer. Dicky, Margreet, Maja, Anneke van B., Anneke G. 
 
Nacht van de vluchteling. 
Op zaterdag 15 juni 2024 start om 19.00 bij de Grote Kerk een wandeling van 10 
kilometer met halverwege een pauze. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 
Met deze vooraankondiging kunnen we er voor zorgen dat iedereen die mee wil 
doen deze datum alvast vrij kan houden. 
Annet de Vries, info via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
 
Oproep   Nog nooit zijn we zo vroeg begonnen aan de 
Huiskamerdag. Deze dag vieren we altijd op de laatste zaterdag 
van het jaar.  In 2024 is dat dus 28 december. 
De dag kan bol staan van leuke grote en kleine activiteiten. 
Ideeën te over bij iedereen, maar we zoeken naar kartrekkers 
voor elk te organiseren activiteit. Wie wil er mee denken en mee 
werken aan de voorbereidingen van deze traditionele 
jaarafsluiting? Neem daarvoor contact op met Bert Braanker (via contactformulier op 
www.dewilhelminakerk.nl). 
 

In de Petruskapel 
We gaan veel zingen in deze Pinksterdienst, waar het Woord 
bediend zal worden uit Handelingen 2: 1-11. Het is het bekende 
verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest. Vaak zeggen we 
dat die tongen van vuur uiterlijk die Geest zichtbaar maakten. Ze 
worden als het ware gedoopt met vuur en ontvangen daarmee de 
Heilige Geest. Maar in de Bijbel wordt Gods Geest ook 

http://www.dewilhelminakerk.nl/
http://www.dewilhelminakerk.nl/
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http://www.dewilhelminakerk.nl/


weergegeven in de gestalte van een duif. Denk maar aan de doop van de Here Jezus 
in de Jordaan. Het is allemaal dan ook een heel stuk complexer dan je door 
eenvoudige lezing zou denken. Sta maar eens stil bij het feit dat die discipelen zo 
standvastig wachtten op de dingen die komen gaan, en daarbij volhardend bidden. 
Dat kan hen alleen maar door de Heilige Geest zelf ingegeven zijn. Zoiets heeft een 
mens nooit uit zichzelf. En het moment waarop die uitstorting plaats vindt is het Joodse 
Wekenfeest. Het is ook de reden dat de stad Jeruzalem zo vol mensen is. Maar op 
dat feest gedenkt het volk Israël dat de Here God op de berg Sinaï een verbond met 
hen sloot en hen de 10 Leerregels gaf. Ook toen was er sprake van een sterk geluid, 
zij het in de vorm van donderslagen, en er was sprake van echt vuur. Het waren de 
natuurverschijnselen die de verschijning van de Here God vergezelden. Dat zijn 
allemaal opvallende zaken die je niet kunt negeren wanneer je zo'n verhaal leest.  Nu 
de Here Jezus ons met de Vader verzoend heeft door Zijn bloed, nu daalt ook de 
Vader af. Om het verbond te sluiten met alle mensen. Niet alleen meet de Jood, maar 
ook de Griek. Dank zij het verlossingswerk van onze Heiland hebben wij weer direct 
met de Here God te maken! En zo vervult Hij de discipelen met Zijn adem, die ook 
Zijn Geest is, en Hij laat hen verstaanbaar zijn voor alle mensen. Want ieder hoort hen 
in zijn eigen taal spreken. Er staat niet dat de discipelen ineens alle talen van de 
wereld spraken, maar dat ieder hen hoorde in zijn eigen taal. De boodschap wordt 
verstaanbaar. Je zou ook kunnen zeggen dat er ineens bij al die vreemdelingen begrip 
ontstond voor dat wat gezegd werd. Elkaar verstaan heeft tenslotte ook alles te maken 
met elkaar begrijpen. Het thema voor deze Pinksterdag is dan ook: 'een nieuw begin'.  
ds. J.W. Schellingerhout 
 
Voedselbank  
In de maand mei is het inzamelen van koffie, thee en suiker. 
  
Kerkelijke agenda 
di 21 mei   14.30 uur contactpersonen ouderenpastoraat, Wilhelminakerk 
      20.00 uur kerkenraad, Wilhelminakerk 
za 25 mei  19.30 uur wilcome 
zo  26 mei 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Adri van de Wal  Trinitatis   

         Petruskapel – ds. Evelien Plaisier 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
past. werker: Ramon de Bonte 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com   
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.  

 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 
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